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Als GOD een deur sluit,

opent Hij een raam






Hoe opgewekt bent u?

Enorm natuurlijk, want christenen zijn dat. Per definitie. Ik ook.
Helemaal nu ik dit leuke boekje voor u schrijf. Van zoiets schrijven
word je vanzelf vrolijk, opgewekt. En ik hoop u ook als u het leest.

Klopt dat nou wel, dat we opgewekt horen te zijn? Moet je daar
blij van worden als mensen dat zeggen? Je kunt je gevoel toch niet
tot vrolijkheid dwingen?

Alsof je als christen niet verdrietig mag zijn! Sterker nog, we zijn
diepbedroefd. We zouden volledig op Jezus willen lijken. En doen
dat niet. We zouden helemaal willen zijn zoals onze Schepper ons
bedoelde. Maar zijn het niet. Zonde. En toch zijn we dubbel
opgewekt. Omdat God ons liefheeft en ons vergeeft omdat
Christus met bloed onze zonde uitwist. En opgewekt omdat Hij is
opgewekt en vervolgens ons opwekt tot geloof door Zijn Heilige
Geest, Die als Trooster bij ons is. Mooier kan het niet. Ja, toch nog
mooier. Als hemel en aarde vergaan en God ze herschept.

Opgewekt zijn is dus een groot cadeau. Je mag er blij mee zijn.
Juist als het leven niet zo opgewekt voor je is. Het heeft geen zin
tegen jezelf te zeggen dat je niet verdrietig moet zijn. Dat werkt
niet. Het is soms domweg donker. Het kan zo zwart zijn dat je
geen uitweg meer ziet. Mensen beroven zichzelf om die reden
zelfs van het leven.

U en ik voelen ons niet altijd gelukkig. We zijn niet altijd blij, zijn
niet altijd opgewekt. Het is juist goed dat onder ogen te zien. Ook
al voelt alles negatief, ben je ziek, blijven wensen onvervuld, ben
je eenzaam, kun je minder dan je zou willen... Vul maar in.

Dan nog weten we dat er één grote zekerheid is: God houdt van
ons, houdt ons vast en maakt alles nieuw, dwars door zonde en
dood heen. Door geloof alleen. Dat maakt diep blij, al staan je
ogen vol tranen.



En toch moet ik van binnen stiekem lachen als vrome christenen
zeggen dat ze altijd blij zijn. Alsof het zo mdet zijn, als
automatisme, als je maar goed genoeg gelooft. Dat geloof ik dus
niet. We zijn vrolijke christenen. Niet omdat het moet. Niet omdat
het kan. Maar omdat het zo is.

Ik wens u een blijmoedig en opgewekt geloof!

\”a Filippenzen 4: 1-7.
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Lied' 357.
(Vreugde, vreugde, louter vreugde...)

Dank dat God onze vreugde is en dank voor het offer van

Christus.
Bid voor alle mensen die treuren, rouwen of depressief
zijn.

"Met 'lied’ wordt een lied bedoeld uit de Evangelische Liedbundel (1e uitgave 1999)






